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De Strchtzng Sahara- Roots wil met verschtllende
projecten helpen de Marokkaanse Sahara in stand te
houden en de inwoners een betere toekomst te bieden.
Samen met de bewoners bevordert de stichting het
ecotoerisme in Marokko (www.sahara-roots.org).

“De prachtige
vogels die ik
zag vliegen,
waren geen
vogels. Het
waren plastic
zakken”
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“BOMEN IN LEVEN |

HOUDEN IN DE WOESTIJN,
DAT IS NET ZO MOEILLIK
ALS HET KLINKT”

Bomen planten in de woestijn is net zoiets als vechten tegen
windmolens. Maar Wanda Hebly zet door. In het zuiden van Marokko
houden inmiddels honderden bomen de oprukkende woestijn tegen.

“Op mijn elfde voer ik met mijn familie
door het Suezkanaal. We waren vanuit
Nieuw-Zeeland onderweg naar Nederland
en gingen onder meer aan wal in Jemen.
Achteraf heeft mijn moeder wel eens
gezegd dat ze daar, midden in de woes-
tijn, aan mij kon zien dat ik thuis was.

Ik, die als de dood was voor koeien en
paarden, liep zonder enige angst tussen
de kamelen. Alsof ze onderdeel van m'n
leven waren.

Jaren later vroeg mijn nichtje, die een reis-
bureau heeft, of ik mee wilde op een
wandelreis in Jordanié. Ik liep acht dagen
in de woestijn en was er helemaal weg van.
Ik krijg nog steeds kippenvel als ik aan die
ervaring denk. In de woestijn kom je z6 bij
jezelf terecht. Na die reis ben ik zelf woes-
tijnwandelreizen gaan begeleiden.”

Vogels van plastic

“Zo'n tien jaar geleden kwam Marokko in
beeld. Dat land intrigeerde me, ik wilde
het beter leren kennen. |k reisde naar het
zuiden van Marokko om te kijken of daar
woestijnwandeltochten konden worden
opgezet. Uiteindelijk belandde ik in het
dorp M'Hamid, in een streek die wel het
verloren gebied van Marokko wordt ge-

noemd. Toen ik daar aankwam, wist ik:

dit is de plek waar ik wil zijn.

We zochten iemand die ons kon begelei-
den en ik legde contact met een lokale
reisleider, Halim Sbai, die het gebied goed
kende. Hij organiseerde kleinschalige
wandeltochten door de woestijn. Met
hem ging ik de Sahara in. Tijdens een van
onze tochten zag ik iets door de lucht vlie-
gen en ik vroeg: "Wat zijn dat voor prachti-
ge vogels?' Hij antwoordde: ‘Dat zijn geen
vogels, dat zijn plastic zakken. Wat bleek:
de mensen in deze streek waren zich

denkpatronen, die verander je niet meer.
Je kunt beter bij de kinderen beginnen.”

Gezin in actie

“Op de een of andere manier raakte ik zo
geinspireerd dat ik iets deed wat ik nog
nooit gedaan had: ik schreef een verhaal
voor kinderen. Een verhaal over het leven
in de woestijn, en hoe belangrijk het is

om de woestijn schoon te houden. Dat
verhaal werd het boekje Mijn Sahara en ik.
Dat was het begin van Sahara-Roots, een
stichting die ik samen met mijn man en

“JK LIEP 8 DAGEN DOOR DE WOESTIJN
EN WAS ER HELEMAAL WEG VAN”

niet bewust van het afvalprobleem van
de moderne maatschappij. Van oudsher
waren ze gewend om het afval van zich af
te gooien, het verging immers. Ze besef-
ten niet dat plastic niet zomaar afbreekt.
Halim was al bezig met schoonmaak-
acties in de woestijn om mensen ervan
bewust te maken dat sommig afval niet
vergaat. Hij was begonnen de ouderen
voor te lichten over de gevolgen, en hen
aan te zetten tot verandering. Ik dacht
juist: ouderen zitten zo vastgeroest in hun

drie kinderen heb opgericht. Enkele scho-
len in de omgeving van M'Hamid kregen
het boekje, dat was mogelijk gemaakt
door donaties. Maar toen kwam de vraag:
kunnen we niet nog meer doen? En zo
begonnen we samen met de kinderen van
de scholen daar met schoonmaakacties.
Voor mij was het een logische volgende
stap om te kijken hoe we de verwoestij-
ning van dit gebied tegen konden gaan.
Je moet weten dat deze streek in Marokko
ooit een van de belangrijkste oases van
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het gebied was. Vanuit hier trokken de
nomaden de woestijn in op weg naar
Timboektoe in Mali, met karavanen vol
handelswaar: dadels en zout. Dit was de
laatste oase voor de grote woestijn, een
heilige plek.

Vroeger stroomde door dit deel van
Marokko een rivier, helemaal naar het
zuidwesten. Die rivier voorzag het hele
gebied daar van water. Helaas werden
dertig jaar geleden in die rivier dammen
aangelegd, die voorkomen dat water
naar het zuiden stroomt. De rivierbed-
ding is opgedroogd en veel van de oases
die in een gebied van tweehonderd kilo-
meter langs de rivier lagen, zijn uitge-
droogd. De dammen worden een keer
per week even open gezet, zodat er
precies genoeg water naar het zuiden
komt om daar de bevolking van water
te voorzien. Maar veel bomen sterven
en de woestijn rukt op. De enige manier
om de woestijn tegen te houden, is
nieuwe bomen planten die het kunnen
redden met een beperkte watertoevoer.
Dat bieek net zo moeilijk te zijn als je
zou verwachten in de woestijn."

Speciale bomen

“Samen met een groep kinderen en alle
hotemetoten van M'Hamid begonnen
we een boomplantactie. In eerste instan-
tie plantten we bomen aan de rand van
de zandduinen, met de bedoeling dat de
zandduinen niet verder zouden komen.
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Maar toen we een half jaar later terug-
kwamen, bleken dat de zandduinen over
de boompjes heen waren gelopen. We
moesten andere plekken zoeken. De vol-
gende tegenslag was het soort boom dat
we hadden uitgekozen. De tamarisk is een
boom die, als de wortels eenmaal houvast
vinden in de grond, zelf zijn weg naar het
grondwater vindt. Het voordeel is dat
deze boom tegen zout water kan. Dus

als hij in zijn eerste jaar stevig ‘bijgevoed’
moest worden, was daar geen kostbaar
drinkwater voor nodig.

We stelden een boomverzorger aan om
het eerste jaar voor de boompjes te zor-

Hoop voor de toekomst

“Samen met de plaatselijke bevolking
zochten we naar een oplossing. Zo kwa-
men we op het idee van enten. Als je de
tamarisk op een bepaalde manier snijdt,
in de grond zet en water geeft, krijgt hij
wortels. En dan is het enige wat nodig

is: zorg. De eerste geénte bomen die we
plantten, zijn inmiddels vier meter hoog.
De tamarisk heeft de eigenschap zand
vast te houden onder de grond, waardoor
er een natuurlijke muur ontstaat. De
woestijn wordt dus echt tegengehouden!
Door de bomenplantacties komen er toe-
risten naar de streek om ook een boom

“WE GAAN DOOR TOT WE ALLE DERTIEN

DORPEN IN DE OASE GEHOLPEN HEBBEN”

gen. Dat is een arbeidsintensief karwei.

Er is geen kraan die je kunt opendraaien
of een sproeier die je kunt aanzetten, alles
gebeurt met de hand. Het water komt

uit de waterput en wordt in een jerrycan
per ezel naar de bomen vervoerd. Omdat
ook zout water schaars is, kun je niet
beginnen met honderden bomen. Daar is
niet genoeg water voor. Door met vijftig
bomen te beginnen, bleef het ecosysteem
gehandhaafd. Maar de tamarisk die we

bij een speciale woestijnbomenkweker
hadden gekocht, bleek niet bestand tegen
het harde klimaat van de woestijn. Van de
eerste vijftig bomen zijn er nog vijf over
en die zijn allemaal klein gebleven.”

te planten. Zij krijgen in M'Hamid een
kopje thee en zo ontwikkelt zich toerisme,
waardoor de economie aantrekt. Het
planten van bomen geeft de mensenin
de omgeving hoop voor de toekomst.
Hun leefgemeenschap kan blijven be-
staan. lk was nooit van plan om bomen

te gaan planten. Ik wilde het boekje aan
de kinderen geven zodat ze zich bewust
zouden worden van hun leefomgeving.
Maar het werd groter en groter. Inmiddels
hebben we de meeste kinderen bereikt

in het eerste dorp van de oase. Nu gaan
we door naar dorp twee. En we zullen
doorgaan totdat we ze alle dertien heb-
ben geholpen. ©®



