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Mhamid is een dorpje aan de rivier de Draa in Zuid-Marokko. De
weg langs de Draa, vanuit Ouarzazate naar Mhamid is één van de
mooiste routes in Marokko. Hier vind je prachtige kasbadorpen,
uitgestrekte oases van dadelpalmen, het pre-Sahara gebied met
fantastische bergen en vergezichten, en uiteindelijk de Sahara.




Het gebied rond Mhamid heeft in toenemende mate te kampen
met milieuproblemen. Als gevolg van de klimaatverandering valt
er te weinig regen. Het watertekort wordt nog versterkt doordat
een stuwmeer in het noorden al het regenwater tegenhoudt.
Daardoor dreigt er verwoestijning van oases en dorpjes zoals
Mhamid. Groeiden er eind negentiende eeuw nog 15 miljoen da-
delpalmen in dit gebied, tegenwoordig zijn het er nog maar 4,5
miljoen. Eén van de manieren om de woestijnvorming tegen te
gaan is het planten van bomen die in moeilijke omstandigheden
kunnen gedijen zoals de tamarisk en de acacia.

Respect voor de natuur

In 2003 ontmoet reisleidster Wanda Hebly op één van haar reizen
voor het eerst de familie Sbai. Ze is direct onder de indruk van
hun toewijding aan de leefbaarheid van hun woongebied. Halim
en Ibrahim Sbat, beide dertigers, zijn geboren in de omgeving
van Mhamid. Na hun opleiding besloten beide broers terug te
keren naar hun geboorteplek om daar in het toerisme te gaan
werken. Halim schafte enkele fourwheeldrives aan en begon
reisprogramma’s in het zuiden van Marokko aan te bieden. De
muzikant en woestijngids Ibrahim startte een woestijnkamp in
de omgeving van Mhamid. Samen geven ze, met veel passie,
uitleg over het belang van respect voor de natuur in deze kwets-
bare omgeving. Daarnaast vertellen ze graag over de traditio-
nele levensstijl van de nomaden en over de lange tochten van
de kamelenkaravanen van hun voorouders. Hoe die met hun
kamelen, met behulp van de sterren en de bergen, hun weg
wisten te vinden naar Timboektoe in Mali.

Samen met inwoners van Mhamid hebben Halim, Ibrahim en
andere familieleden de stichting Zaila opgericht. Enerzijds om
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bepaalde tradities zoals de poézie en muziek in stand te houden,
anderzijds om bij te dragen aan een duurzame levenswijze in
een gebied met een kwetsbaar ecosysteem. Niet alleen vanwege
het watertekort, maar ook door de toenemende vervuiling en
de schadelijke gevolgen van het toerisme, rukt de woestijn
steeds verder op. Sommige toeristen crossen met hun jeeps

en quadbikes roekeloos door de zandduinen waardoor het
fragiele ecosysteem, dat bestaat uit vele onzichtbare plantjes
en micro-organismen, onherstelbare schade wordt toegebracht.
Daardoor wordt het zand niet meer bij elkaar gehouden en kan
het zich gemakkelijker verplaatsen. Het achterlaten van vuilnis
door zowel bewoners als toeristen is niet alleen erg schadelijk
voor de planten maar ook voor dieren zoals ezels en geiten die
plastic zakjes met etensresten opeten. Als gevolg hiervan gaan

ze dood.

Kinderboek

Naar aanleiding van haar ontmoetingen met Halim en Ibrahim
tijdens het begeleiden van de wandelreizen die ze samenstelde
met deze broers, krijgt Wanda steeds meer de behoefte om iets
terug te geven aan de bewoners in de omgeving van Mhamid.
Ze krijgt het idee om een kinderboek te schrijven en laat zich
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daarbij inspireren door de vele verhalen van
Halim en Ibrahim en hun bezorgdheid over
de toekomst van hun dorp. Het resultaat is
het prentenboek ‘Mijn Sahara en ik’. Met dit ; .
boekje wil Wanda de kinderen en hun ouders in het woestijnge-
bied helpen zich bewust te worden van de vervuiling die lang-
zaam maar zeker een serieus probleem wordt in de woestijn.
Het verhaal en de tekeningen zijn gebaseerd op het leven van
de mensen in dit oasedorpje in de Marokkaanse Sahara. Het
verhaal gaat over een oude nomade en zijn favoriete kameel.
De oude nomade ziet zijn oase verpieteren, maar na een
schoonmaakactie, door de kamelen, komt de oase weer tot
leven. Hiervan heeft de oude nomade geleerd dat hij samen met
alle inwoners van de oase de verantwoordelijkheid op zich moet
nemen in het onderhouden van hun eigen speciale plek... Het
boekje verschijnt niet alleen in het Nederlands, Engels en Frans
maar ook in het Arabisch zodat ook de kinderen in Mhamid het
kunnen lezen.

Eerste kleine acties
In het voorjaar van 2008 overhan-
digt Wanda de eerste exemplaren
van het boekje aan de kinderen
van Mhamid. De kinderen reage-
ren uitgelaten op de plaatjes in
het boek die voor hen zo herken-
¥ baar zijn. Ze herkennen direct hun
kasba Sidi al Khalil en lachen om de kamelen die in de bomen
klimmen. Behalve het boekije krijgen de kinderen potloden en
papier om opdrachten te maken.
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Naast de boekuitreiking wordt begonnen met andere activiteiten
zoals een opruimactie in de woestijn en het planten van 150
jonge boompjes. Deze boompjes krijgen een label met de naam
van de donateurs. De kinderen krijgen opdracht om goed voor
de boompjes te zorgen. Het zijn de eerste acties van Sahara-
Roots tegen de verwoestijning van dit gebied.
Voor Wanda geeft het veel voldoening dat de kinderen en ouders
70 enthousiast reageren op de acties van haar stichting. Vol onge-
duld kijkt ze uit naar haar volgende bezoek aan Mhamid. Zullen
de bewoners nu zelf opruimacties gaan organiseren? En zullen
de kinderen de boompjes regelmatig water geven zodat ze de
hete zomer overleven? “Onze actie geeft hoop aan de mensen
die hier wonen en ze gaan er voor. Als deze kleine eerste acties
p slagen volgen er mogelijk grotere acties. Hopelijk zal ook de
overheid wakker worden en initiatieven nemen ter bescherming
van het milieu. Maar al te vaak hoor je dat de Sahara een ver-
geten gebied is en dat is jammer want het is er zo ontzettend
mooi”, aldus Wanda.

Kijk voor meer informatie op www.sahara-roots.org




